
Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven.  
Martien en Wilma † 

Kenny en Malou, Finn, Sef 
Bjorn 
Melvin 

Gerard en Leona 
Eline 
Sophia en Giel



Degene die ik liefheb verlaat ik om 
degene die ik liefhad terug te vinden… 

 
 

In liefdevolle en dankbare herinnering aan 

 
Truus Nillessen‐Eemers 

echtgenote van 

Matje Nillessen † 
 

Wij konden niet bij ons houden zij die van ons hield 
maar dat zij van ons hield houden wij bij ons.  

 
* Groesbeek, 21 november 1946 

† Groesbeek, 8 april 2025 
 

Mam is geboren op de Leppert als dochter van Gerrit 
Eemers en Coba Wijers. Ze groeide samen met haar 
vier broers en twee zussen op aan de Hogeweg. Mam 
keek met een fijn gevoel terug op haar warme jeugd 
waarin er binnen het gezin door iedereen mee 
gewerkt werd. Doordat haar oudste broer Gerrit 
bevriend was met Matje Nillessen leerde mam pap 
kennen. Ze trouwden en gingen inwonen bij haar 
ouders waar Martien geboren werd. Exact drieënhalf 
jaar later werd Gerard geboren. Inmiddels woonden 
we op de Heselenberg. Mam zei over haar huwelijk 
altijd dat het een heel gelukkig huwelijk was. Mam 

was een lieve, zorgzame, bescheiden en behulpzame 
vrouw. Ze genoot ervan om concerten van Benny 
Neyman te bezoeken en ging graag een dagje naar 
Lourdes met haar schoonzussen en vriendinnen. Toen 
mam vijfenveertig was overleed pap op zijn werk 
geheel onverwacht toen hij slechts vijfenvijftig jaar 
was. Dit was voor mam heel zwaar maar, hoewel ze 
hem heel erg miste, deed ze er alles aan om met haar 
positieve instelling de draad weer op te pakken. Zijn 
overlijden liet een blijvend litteken achter op haar 
hart. Haar schoondochters werden met open armen 
ontvangen en ze stond altijd klaar om ons te helpen 
waar nodig. Toen haar woning op de Heselenberg 
gesloopt werd verhuisde ze met tegenzin naar de 
Meikeverstraat waar ze het uiteindelijk goed naar 
haar zin kreeg. De klein‐ en later ook de achterklein‐
kinderen brachten haar veel vreugde. Het overlijden 
van haar schoondochter Wilma deed haar ook veel 
verdriet. Ongeveer zeven jaar geleden begon mam 
langzaam dingen te vergeten, dit bleek het begin te 
zijn van dementie. In juli 2023 verhuisde ze naar de 
Meent waar ze haar draai vond en dankbaar was voor 
de liefdevolle verzorging. Zaterdagochtend kwam ze 
ten val en vanaf dat moment werd ze bedlegerig. 
Dinsdagmiddag blies ze haar laatste adem uit. Lieve 
mam, oma en oma Truus, we hopen dat je nu weer 
samen bent met ons pap, Wilma en alle dierbaren die 
je in de dood zijn voorgegaan. 
We gaan je enorm missen.


