
Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven.  

Gerda 
      Theo en Wendy 

Bram en Bibi 
Gijs 

      Jeroen en Sandra 



Met stevige stappen door het leven, 
nu begonnen aan zijn laatste wandeling… 

 
In dankbare herinnering aan 

Jo Peters 
echtgenoot van 

Gerda Peters‐Bergmans 
 

* Groesbeek, 8 mei 1946 
† Berg en Dal, 22 februari 2025 

  
 

Jo is geboren op 8 mei 1946 als zoon van Thei van Nöl‐
leke en Miene van Fieneke. Hij groeide op in een ar‐
beidersgezin met zijn vijf broers en één zus. Het was 
een fijne jeugd in een warm gezin. Jo ging al vroeg 
werken en was niet te beroerd om zijn handen uit de 
mouwen te steken.   
Tijdens een dansavond in Haps in 1968 leerde hij 
Gerda Bergmans uit Wanroij kennen. Het klikte met‐
een en op 29 december 1970 trouwden ze samen. Dit 
was het begin van een gelukkig huwelijk en een fijn le‐
ven samen. Na de bruiloft namen ze hun intrek in 
een woning aan de Zilversparstraat. In 1972 werd hun 
zoon Theo geboren, gevolgd door zoon Jeroen in 1974.  

Na het bouwen van een eigen woning aan de Es‐
doornstraat startte hij zijn eigen bedrijf, Hudako ge‐
naamd. Jo was een ondernemer in hart en nieren 
welke altijd op zoek was naar nieuwe handel. Hij zag 
overal kansen welke soms ook minder kansrijk waren 
dan in eerste instantie gedacht. Zijn ondernemer‐
schap bracht hem in verschillende branches, zo heeft 
hij nog verschillende schoenenwinkels gehad en een 
café in Bredeweg. In 1990 heeft hij dakdekkersbedrijf 
Ottenhoff opgericht en hij zorgde ervoor dat Fakro in 
Nederland op de kaart werd gezet.  
De geboorte van kleinzonen Bram en Gijs maakte van 
hem een super trotse opa. Jo genoot volop wanneer 
hij met hen op pad ging en was oprecht geïnteres‐
seerd in hen.  
Jo was een hardwerkende man bij wie zijn gezin op de 
eerste plek stond. Hij bleef altijd zichzelf. Eerlijk, op‐
recht en een echte doorzetter. Jo wist waar hij naar‐
toe wilde maar vergat nooit waar hij vandaan kwam. 
Geen poespas en gewoon is gek genoeg.  
De laatste jaren waren zwaar voor hem toen zijn ver‐
trouwde wereld langzaam vervaagde.  
 
Lieve Jo, lieve pap, lieve opa, dank je wel voor alles wat 
je voor ons gedaan en betekend hebt. 
We zijn trots op je.  


