


In de tuin van herinneringen zo fijn, 
zullen er altijd bloemen van liefde zijn… 

 

In dankbare herinnering aan 

Tillie  
Verstegen-Peters  
weduwe van Lambertus Verstegen 

 

* 9 mei 1934 Groesbeek † 3 september 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na een lang leven en een kort maar intens ziekbed  
ontving onze moeder, oma en overgrootmoeder heel 
bewust het sacrament van de zieken. Kort daarna is ze 
vredig in ons midden gestorven. Met veel liefde en dank‐
baarheid denken we aan haar terug. 
 
Mam groeide op op de Horst in een hecht en liefdevol 
gezin als 6e van de 7 kinderen van Jan Peters en Maria 
Wijers. Daar leerde ze zorgzaam zijn en over zichzelf 
heen stappen. Na de school was het werken geblazen. 
In 1956 trouwde ze thuis in bij Lambert, waar ook zijn 
vader en enkele broers nog inwoonden. Mam schikte 
zich hier in. 
Pap en mam hebben samen hard gewerkt. En ons met 
veel liefde toewijding en vreugde grootgebracht. Haar 
hobby was de tuin. En hoewel ze van zichzelf wat 
gesloten was, sloot ze zich toch makkelijk aan bij allerlei 
sportclubjes.  
De ziekte en het sterven van pap was een breuk in haar 
leven. Pap en mam waren altijd samen en in alles één. 
Daarom waren haar laatste jaren soms taai. We hebben 
met haar meegeleefd. 
Mam van harte bedankt voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan en betekend en vooral voor wie je was in ons 
midden ! 
 
 
Hartelijk dank voor uw belangstelling en steun 
bij het afscheid van Tillie. 
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