


In iedere traan van verdriet,
glinstert een mooie herinnering...

In dankbare herinnering aan

Nellie van (3alkom-Yochems

echtgenote van

Bertus van Balkom

* Groesbeek, 25 september 1940
T Nijmegen, 29 mei 2024

Het is goed zo.

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven.
Bertus

Anita en Niek
Silke en Ryan
Kas en Evi

Yvonne t
Marion en Geert
Gijs

en oma’s bonus kleinkinderen

Nellie is geboren op 25 september 1940 in het gezin van
Miene Wennekers en Wim Jochems. Ze was hun vierde
kind en groeide op, op de Bisselt, samen met haar
6 broers en 1 zus. Doordat haar moeder veel ziek was nam
ze als oudste meisje binnen het gezin al vroeg de zorg voor
haar broers en zus op zich. De band tussen hen is altijd
hecht gebleven.

Toen Nellie 16 jaar was ontmoette ze Bertus van Balkom
tijdens de kermis in de zaal van Joop van Jan van Toon. Een
gezellige verkeringstijd volgde en na de aankoop van hun
huis aan de Gerard Douweg werd er in 1966 getrouwd. Het
begin van een gelukkig huwelijk welke 57 jaar zou duren.
In 1969 werd hun eerste dochter Anita geboren. Nellie
stopte met haar werk bij de schoenfabriek om zich volledig
op het moederschap te kunnen richten, al bleef ze thuis
wel schoenen repareren om wat bij te verdienen. In 1971
verloren Nellie en Bertus hun tweede dochter, Yvonne, na
een voldragen zwangerschap. Dit verdriet droeg Nellie de
rest van haar leven met zich mee. In 1974 werd Marion
geboren en daarmee was het gezin compleet. Haar
dochters kijken terug naar haar als een lieve en zorgzame
moeder bij wie altijd alles kon en welke voor iedereen
klaarstond.

Nellie kreeg drie kleinkinderen en 4 bonuskleinkinderen, ook
voor hen deed ze alles en ze was oprecht geinteresseerd.
Ze was zorgzaam, liefdevol en behulp zaam voor iedereen
die haar lief was. Afgelopen maart kreeg Nellie te horen
dat ze ongeneeslijk ziek was. Praten over wat haar te
wachten stond deed ze niet maar vol positiviteit bleef ze in
het leven staan. Haar interesse in haar gezin en haar
medemens bleef ze tot op het laatst behouden. In de
vroege ochtend van 29 mei is Nellie rustig heengegaan.

Lieve Nellie, mam en oma, bedankt voor wie je was.

Doe Yvonne en iedereen die daarboven op je wacht de
groeten van ons. We zullen goed voor elkaar blijven zorgen
net zoals jij dat altijd voor ons hebt gedaan.



