


Wij kunnen het nog niet geloven…

In liefdevolle en dankbare herinnering aan

Edmond Janssen
* Groesbeek, 10 december 1969

† Groesbeek, 18 maart 2023

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven.
Dit is voor ons hartverwarmend.

Mam
Frank
7érèse, Vera

Edmond,
Zo plotseling, zo gauw na pap. We zijn niet
meer compleet. Je genoot zo van het samenzijn.
Voor mij, lieve Edmond, was je altijd heel attent.
We missen je nu al.
Mam

Janssen, broertje, ik mis je.
Samen kop koffie, peukje.

Sport kijken, je volgde alles…
Hojje Ed!

Frank

Lieve Edmond,
Mijn grote kleine broer. Je was nog veel te jong.
We hadden nog zoveel te bespreken.
Ik kan niet geloven dat je er niet meer bent!
Tres

Ome Edmond,
Ik ga jou heel erg missen.

Liefs, Vera


