


“ ’t komt goed…”
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Dank voor al je liefde en dat je er al�jd

voor ons was, nu blijven alleen de

liefdevolle herinneringen.

Heel hartelijk dank voor al jullie blijken van
medeleven. Dit hee� ons heel erg goed gedaan.

Henny Ma en Pa †
Lux 55 Brigi(e en Jeroen
Megga en Jelle Emma
Roan, Ezra Gemma †

Laura en Henke
Sven, Fedde

Elke ochtend vroeg ik je: “Ray, ben je er nog
wanneer ik terugkom met Lux?”
Elke ochtend antwoorde je: “Dat weet je niet”
En inderdaad Ray, dat weet je niet.

Henny
Lux 55

Lieve pap, allerliefste opa,
We moeten je gaan missen. Het verdriet is
groter dan wat ik ooit gevoeld heb en het gat
dat je achterlaat is enorm. Zo intens dankbaar
voor wie je was voor mij maar zeker ook voor de
boys. Hou van jou!

Megga

Één van onze appgesprekken gaf exact aan hoe
jij er voor ons was; al'jd!
Ray, kun je zondag helpen met het bouwen
van een kabelbaan achterin de tuin?
Zeker. Moet ik gereedschap meenemen?

Jelle

“Lieve opa,
Ik heb je vaak gezegd dat je de allerliefste
bent, toch?”

Roan, Ezra

Lieve pap,
Wat moet ik nu zonder jou? Je liefde, je raad
en gewoon de papa die je voor mij bent. Ik kan
je nog niet missen! Dikke knuffel van mij.

Laura

Ray,
Wat voelde ik me welkom bij jou. Bedankt voor
wie jij voor mij en voor ons was. Je lach, je
grapjes en de warmte, wat zullen we je missen
lieve opa.

Henke
Sven, Fedde

Lieve Ray,
Nu ben je bij Gem en Pa. Heel veel liefs.

Ma

Lieve Ray,
Je had nog van alles willen doen. Ik had je zo
veel meer 'jd gegund. Voor al'jd in mijn hart.

Brigi�e


