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Weer samen..

In dankbare herinnering aan

Lin Vissers
echtgenoot van

Tilly Vissers-Eikholt †

* 22 oktober 1933 Groesbeek † 6 oktober 2022

De laatste maanden ging de conditie van Lin hard
achteruit. Met vlagen zagen we dat hij zich besefte
dat hij nog meer van zijn zelfredzaamheid verloor
en dat hij hier moeite mee had. We zijn dankbaar
voor de bijzondere plaats die hij in onze levens
heeft ingenomen en geloven dat hij nu weer samen
is met zijn Tiel welke hij zo heeft gemist.

Lin groeide op aan de Galgenhei als tweede kind
van de uiteindelijk 8 kinderen in het gezin van Lin
Vissers en Hanne Wijnhoven. Na de basisschool
ging hij aan het werk bij Robinson, vervolgens
werkte hij samen met zijn broer Jan bij Bögels in de
bouw. Daarna leerde hij het vak van stratenmaker.
Al jong ontmoette hij Tilly. Zij was zijn grote liefde.
In 1959 trouwden ze en vonden ze tijdelijk een
noodwoning op de Hoge Horst, tot ze hun eigen
thuis konden betrekken aan de Eekhoornstraat.
Hier hadden ze een fijne tijd en een rijk vereni-
gingsleven. Absolute hoogtepunten waren toen Lin
trotse koning werd van Schutterij Hubertus en

Prins Ummenie d’n 19e bij CV Net Aecht. Samen
met Tilly werd genoten van alle feestjes, kermis en
carnaval.

Lin was trouwe supporter van voetbalvereniging
de Treffers en bezocht samen met zijn broer Henk
vele wedstrijden. Henk moest dan altijd soep en ge-
haktballen voor hem halen. Lin kon erg genieten
van eten; boerenfriet en chinees waren favoriet.
Maar eigenlijk lustte hij alles wel. Lin had een groot
gevoel voor humor en genoot van plagerijtjes.

Er werd verhuisd naar de Litsenhof nadat Lin in
2004 getroffen werd door een herseninfarct. Dit was
een moeilijke periode doordat Lin toen al een stuk
van zijn zelfredzaamheid verloor, ze pasten zich
echter goed aan samen en pakten het leven, zij het
wat aangepast, weer op. Op de Litsenhof genoot
Lin van zijn vogels welke hij met liefde verzorgde.
Samen verhuisden Lin en Tilly naar de Kloostertuin
waar Tilly in 2018 overleed. De leegte die zij ach-
terliet was groot voor Lin maar hij sloeg zich er
dapper doorheen.

In de ochtend van 6 oktober is Lin, na een periode
van afnemende gezondheid, rustig ingeslapen.
Lieve Lin; zoals je zelf altijd zei: ’t is goed zo. Be-
dankt voor de fijne jaren.

Heel hartelijk dank voor uw blijken van medeleven
en belangstelling.
Broers en schoonzussen, neven en nichten


