


Als je ouder wordt en niet meer weet wie je bent,
als je mensen ziet, maar niet meer herkent,
je niet meer bewust bent van liefde en pijn,
dan zal eeuwige rust een verlossing zijn…

In dankbare herinnering aan

Els Wijers-Kersten
echtgenote van

Nico Wijers †

* Groesbeek, 20 augustus 1946

† Groesbeek, 27 juli 2022

Hartelijk dank voor jullie medeleven en steun,
dit heeft ons heel erg veel goed gedaan.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de
medewerkers van Zorgcentrum de Meent
voor de liefdevolle verzorging van Els.

Familie Kersten, Familie Wijers
Tessa, Norah, Luka

Dankbaar

Oudste zus

Koffie

Zondagse soep

‘Da spiet me’

Wandelingen met

Tessa, Norah en Luka

Gastvrij

Gezelligheid

Nieuweweg

Bastogne koeken

Opruimen

Nico

Geen poespas

‘Da hedde moj goed’
Kunstbloemen


